
Sommigen wisten het al, Uniek Keramiek en Keramiek met een Glimlach zijn verhuisd. 

We waren en zijn in Spijkenisse gehuisvest, dat is niet veranderd. Maar het woon-/zakenadres is 
wel gewijzigd.  

Tegendraads als we zijn, zijn we groter gaan wonen. In de nieuwe woning hebben we een           
opslagkamer voor onze beelden, in kratten, en hebben wij een atelier, een speciale kamer om te 
boetseren, te lezen en te brainstormen. Ook hebben wij nu genoeg ruimte om te exposeren, zowel 
binnen als buiten.  

Omdat we maanden bezig zijn geweest met het opknappen van beide huizen en het uitruimen van 
het oude + inruimen van het nieuwe huis, hebben wij (helaas) geen nieuw werk gemaakt.  
Het vervoeren ervan was te riskant.  

Wel zijn we druk bezig geweest met exposities en markten. Zie hierna meer daarover. 

    Uniek Keramiek   keramiek met een glimlach 

                 www.uniekkeramiek.nl 
 _______________________________________________________________________ 

Welkom terug  

De titel van dit oudere werkje is heel toepasselijk op de bovenstaande inleiding. Deze is namelijk: 
‘Ik Staak’. De amfibie wil wel verder, maar de pony niet ;) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uit de oude(re) doos 



Terugblik Goudse Keramiekdagen 2023 

Het weer werkte 18 
en 19 mei mee. 
Droog en zonnig,  
maar met vooral op       
Hemelvaartsdag 
(donderdag) een 
koude wind.  

Wij waren vroeg uit 
de veren, vanaf 
07.00 uur konden we 
ons al aanmelden en 
een kraam            
bemachtigen.  
Hier geen door de 
organisatie         
vastgestelde    
kraamnummers. Wie 
het eerst komt, het 
eerst maalt. 

Het thema van de 
Goudse Keramiek-
dagen was: Nieuw 
leven. Dat hadden we 
in overvloed bij ons. 
Zoveel kleine       
kuikens, heerlijk 
aandoenlijk. 

Op de eerste dag 
was het enorm druk. 
De 2e dag was dat 
een stuk minder,  
helaas. 

We zijn tevreden, 
maar moe naar huis 
gegaan. 

 

Nog enkele foto’s op 
de volgende pagina.  

 

 

 



Goudse Keramiekdagen 2023 
Speciaal voor de kunst– en keramiekmarkten 
hebben wij vouwfolders laten drukken. Een 
visitekaartje wordt veelal snel weggegooid, 
deze ‘leaflet’ met informatie wordt bewaard. 

Hiernaast zie je de folderhouder staan. De in 
keramiek geïnteresseerden (Goudse Keramiek 
dagen) vertrokken na uitleg over onze 
werkwijze massaal met deze kleurrijke folder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het donderdag 18 mei zo koud was 
hadden de meeste kunstenaars (die in de 
schaduw stonden) hun dikke jas aangetrokken. 
Zo ook wij. De bezoekers van de markt liepen 
in de zon en hadden het wat dat betreft 
beter. 

 



Kunstroute Pijnacker-Nootdorp 23/24 september 

Aan deze kunstroute werkten we vorig jaar 
voor het eerst mee, toen in Oude-Leede. De 
gehele kunstroute was een succesverhaal.  
Er waren veel geïnteresseerden onderweg, op 
de fiets of per auto.  

 

Onder andere ‘Sophietje’, 
de kleine dame links,       
verhuisde naar een nieuw 
adres. 

 

 

Dit jaar zijn we ingedeeld 
in Delfgauw, niet zo ver 
van de eerste locatie af. 

Het adres in Delfgauw is 
Zuideindseweg 68a. Wij 
mogen 23/24 september 
bij Carla en Anton van 
der Meijden exposeren. 

 

 

Ook dit keer nemen wij vogels van allerlei        
pluimage mee, maar natuurlijk ook ander ‘volk’. 

 

 

 

 

 

Mochten jullie langs willen komen en bepaalde 
wensen hebben, laat het ons weten. Wij     
kunnen dan dat soort dieren cq die beelden 
meenemen, indien aanwezig / op voorraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14e Keramiekmarkt Lommel 

Ook voor deze keramiekmarkt hebben wij ons 
al vroeg aangemeld. Dit keer een markt net 
over de grens bij Eindhoven. 

Aangezien keramisten zich tot 1 augustus  
kunnen aanmelden hebben wij nog geen        
officiële informatie voor jullie of een nummer 
van onze standplaats. Dat wordt tzt vermeld 
op de websites. 

Belangrijk zijn datum/tijd: 
3 september van 11 tot 17 uur  

Dan bevinden de kramen zich op Kanaalstraat 
en Zwarte Weg te Lommel-Kerkhoven.  

Tot dan en daar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunstmarkt Heenvliet, een terugblik 

Ook deze kunstmarkt is een oude bekende. 
Veel kunstenaars kennen wij van zowel de 
deelname aan de Kunstroute Nissewaard als 
aan deze Kastanjerie (vernoemd naar de      
bomen die vroeger op het plein stonden). 

We hadden op 27 mei weer een leuke plek   
toebedeeld gekregen. De buren waren gezellig,  
de organisatoren hadden geweldig werk      
verricht, niets was ze te veel, de bezoekers 
waren zeer geïnteresseerd, bovendien was het 
heerlijk weer; de verkoop ging dan ook goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de oude(re) doos 

 Laatst vroeg er nog iemand naar andere dieren dan vogels. Vogels zijn bij ons de ‘rode draad’ in 

het keramiek. Maar … we boetseren natuurlijk ook andere wezens, bijv. koeien.  

   Hierbij wat exemplaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keramiek met een glimlach.  
Alles is uniek, ook de naam    
van een object. 

Mijn creaties zijn altijd       
gesigneerd.  

 

 

Volg mij op  

 

 

 

                        
                 

      

De Uniek Keramiek-nieuwsbrief 
wordt aan het begin van elk 
kwartaal verspreid en is een   
uitgave van Els Bleijenberg. 

U wordt op de hoogte gehouden 
van nieuws en exposities. Ook 
wordt nieuw werk getoond en 
krijgt u achtergrondinformatie. 

Mis daarom deze kleurrijke en 
interessante nieuwsbrief niet 
langer en meldt u aan via dit       
e-mailadres.  

Uw e-mailgegevens zullen niet 
voor andere doeleinden gebruikt 
worden en u kunt zich te allen 
tijde afmelden. 

 

       

 

www.UniekKeramiek.nl 
www.keramiekmeteenglimlach.nl 
els@uniekkeramiek.nl 
06 26 2020 67 

Kvk: 24427801 

Nieuwsbrief 3e kwartaal / juli 2023 

Exposities + keramiekmarkten 2023 

 t/m 29 oktober: Art Valley, Heydestraat 

6, Sint-Pieters-Kapelle (Herne/B) 

 3 september: Keramiekmarkt Lommel 

(onder voorbehoud) 

 23/24 september: Kunstroute Pijnacker-

Nootdorp, Fam. Vd Meijden, Zuideindse-

weg 68a, Delfgauw 

 

Mijn vrolijke dieren zijn ook te zien op de   

volgende vaste locaties (alfabetisch op stad): 

 Galerie Montulet, Den Haag en Gouda 

 Blanche Art/Kunstuitleen, Hellevoetsluis 

 Kunsthandel de Haas, Helmond 

 Galerie Happy-Art, Hoofddorp 

 Galerie Sous-Terre, Lithoijen  

 Platform 104, Rotterdam 

Titel: ‘Hoe is het mogelijk!’ 

 

mailto:els@uniekkeramiek.nl?subject=aanmelden%20kwartaalnieuwsbrief%20Uniek%20Keramiek
mailto:els@uniekkeramiek.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief%20Uniek%20Keramiek
http://www.artvalley.be
https://www.galeriemontulet.nl/en/els-en-tom-bleijenberg/
http://www.blanche-art-productions.nl
http://kunstuitleenhellevoetsluis.nl/
https://lijstenmakerijdehaas.nl/
http://www.galeriehappyart.nl
https://sous-terre.nl/
http://www.platform104.nl/
https://www.facebook.com/uniekkeramiek
https://www.linkedin.com/in/elsbleijenberg/
https://www.uniekkeramiek.nl/
https://www.instagram.com/elsuniekkeramiek.nl/

